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De beste bereiding tot de dood is een volkomen
onderwerping aan de Wil des Heren. (H. Vinc. g P)

+  BID VOOR DE ZIEL VAN +

Delphina Leys

Weduwe wvan

Petrus - Jacobus ANCKER

Geboren te Wichelen, de 26 Januari 1867 en er
godvruchtig overleden, de 6 April 1951,
Versterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.
Lid van het genootschap der H. Barbara.

De smarten der dood hebben mij omringd, ik heb
dit liiden en deze angst gevoeld, en heb de naam
des Heren acanrtoepen ; God heeft mij aanhoord en
ik zal de Heer in het land der levenden behagen.,

Zij heeft hare kinderen opgeleid in eer en deugd,
daarvoor wverdiend zij alle lof en zij mag er zich nu
bii God over wverblijden.

Het is aangenaam en zoet te sterven als men wel
geleefd heeft; de dood toch der rechtvaardigen is het
einde hunner ellende en de intrede in ‘t eeuwig
geluk.

Wij zullen haar sterven dan niet langer bewenen,
maar hare deugden zullen wij navolgen en hare
ziel gedenken in onze gebeden.

Duurbare kinderen ik dank u voor de goede zor-
gen en liefde waarmede gij mij omringd hebt, ik
hoop dat gif mij nooit zult vergeten en mij steeds
indachtig zult zijn in uwe gebeden.
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