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J VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

EUSEBIA LEYS

weduwe van de heer
Alfons SMEKENS

geboren te Wichelen, op 26 mei 1888 en
aldear godvruchtig overleden,
op 19 jonuari 1971
Voarzien von de H. Sacramenten der zieken.

Zij wos een moeder, zachtmoedig van oard,
zi] droeg hacr gezin een warme liefde toe in
onbegrensde toewijding.

Het edelste geschenk van God is een goede
moeder : lelkens een moeder sterfl voelen de
kinderen het oan dat hun het kostboarste en
onvervangbare wordt ontnomen : een moeder
verlaat hoar kinderen altijd te vroeg.

Wot is het leven hier op aorde ? Een kert
verblijf, een pelgrimstocht naar de eeuwigheid.
Gelukkig de mens die zo trocht te leven, als hij
wenst bevonden te worden bij het sterven.

De Heer heeft haor menige beproeving
overgezonden Na de zware zorgen fijdens de
langdurige ziekle van hoar man, is zij zelf

getroffan geworden door een slepende kwaal
die hoar langzaam ten grave heeft gebracht.

Dierbare dochter en schoonzoon, kleinkin-
deren en fomilie, weent niet om mij : de Heer
heeft mij verlost uit het lijden ; ik dank u voor
de grenzeloze liefde en de eindeloze zorgen
woormede gij mij hebt omgeven tijdens mijn
lengdurige ziek'e. Moge GCod u lonen en
bidt voor mij.

Mrean Mw Maurice Verdonck-Smekens,

Mr en Mw Achiel Verdonck-Tesszly en
kinderen Linda en Karine,

Mr en Mw Alfons Vardonck-Scheerlinck,

De Families SMEKENS, LEYS,
VAN LIPPEVELDE en BAEYENS,

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw,
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