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Tot vroom aandenken aan de heer
FREDERIK LEYS

weduwnaar van mevrouw Bertha De Sutter
echtgenoot van mevrouw
Maria VAN DEN ABEELE

Ceboren te Serskamp op 16 november 1895
en er godvruchtig overleden op 12 nov. '81
gesterkt door de heilige Sakramenten.
Groei in de natuur is lente en zomer.

In de herfst klampen wij ons vast aan de
laatste zonnige dagen. De regen valt,

de bladeren sterven af en de dood komt
van menig mens, even vlug als 't vallen
van een blad, als de rijm in de nacht.

Met pijn in het hart

denken wij terug aan de voorbije levensjaren:

Zijn leven was lang en toch nog kort,
want ons gevoel eist eeuwig leven.
Gelukkig maar, want God heeft dit

in ons geschapen, en nog veel meer. . .

Hij heeft ons toegerust met eigen gaven:
liefde, geloof, hoop op eeuwig zijn

met Hem. Zijn doen en laten

was doorweven met trouw,
edelmoedigheid, uithoudin gsvermogen
en aanhankelijkheid aan God,

zijn Schepper.

In Zijn dienst heeft hij eerlijk getracht

te leven en is hij gestorven.

Dat wordt hem tot verdienste aangerekend.
Doorheen onze droefheid voelen wij,
echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
ons klein, ook dankbaar, om al

het goede dat hij voor ons betekende.
Dank U om alles. God alleen zal U
daarvoor zegenen en belonen.

Vaartwel.

De families Leys, Van den Abeele,
Goeman, De Sutter, De Cock

en Brantegem
danken voor uw medeleven.

Begr. De Ras (Volkskring) Tel. 69.34.26
druk. 't Rozenland



