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"Zo zijt gij nu we! bedroefd

maar wanneer Ik u zal weerzien

zal uw hart zich verheugen

€n uw vreugde zal niemand u kunnen ontnemen”.

{Joh. 16,22)
-’-

Dit weze een aandenken aan

Jozef LEYS

weduwrnaar van Mevroow Maria VAN RUYTEGHEM

geboren te Overmere op 31 maart 1901
en ar overleden op 17 maart 1992,
gesterlit door het H. Sacrament der zigken.

Afscheid nemen van een geliefde die sterft, is met
dankbare handen meedragen alles wat waarde heeft
oIm van te leven,

Dankbaar mogen wij zijn om dit stille, eenvoudige
leven. Het geluk en de intense vreugde die vader en
grootvader uitstraakle omdat het ons goed gng,
getuigden met kracht van zijn betrokkenheid. Zijn
liefde was geduldig, vriendelijk en verdraagzaam.
Vanuit zijn diep geloof en in dagelijks gebed heeft hij
geleerd dankend het leven te aanvaarden, ook al
moest hij zoveel loslaten van wat hem dierbaar was:
zijnvrouw en dochter werden hern tevroeg ontnomen.
Het liiden bleef hem niet gespaard, eri toch gaf hij blijk
van optimisme en levensmoed, tot het einde toe

Reeds als kind ervaarden wij dat vaders bewogenheid
verder reikte dan ons gezin alleen; niemand klopte
vergeefs bii hern aan: de buren, parochiale verenigin-
gen, behoeftigen ..,

Ook in de laatste jaren van zijn leven bleef hij dienst-
baar voor anderen, onopvallend, maar trouw aan zijn
stille belofte goed te zijn voor hen die hem door God
waren toevertround,

Met de nooit tanende wilskracht die hem zo eigen
was, bleef hij ja zeggen tegen het lewen, oprecht
dankbaar om elk eenvoudig gebaar van genegenheid
en zorgende liefde dat hij van anderen mocht onder-
vinden.

God,

Wij danken U voor dit mensenleven in de gaven van
de Geest: liefde, blijdschap, wede, geduld, vriende-
ljkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid.
Wij bidden U dat wat hij geleefd en gedaan heeft ten
goede zal komen aan ons allen, en dat hij in alles
waarin hij groot is geweest tot ons mag blijven
spreken, juist nu hij gestorven is.

Bewaar hem nu in Uw en onze liefde, Gij die zijn
diepste grond zijt en uiteindelijk doel.

De familie dankt U voor uw medeleven en gebed.
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