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Dankhare herinnering aan

Eerwaarde Heer

Raphaeél LEYS

Geboaren le Overnere op I7 moort 15933,
priester gewyd te Gent op 5 opril 1959
en averleden e Gent op 23 januari 2014,
gesterkt door het Heilip Sacrament wan de Zieken.

Beste Rat,
Familicharden zijn voor ans altijd heel belangrijk geweest. Toen we
sarmin alscheid moesten nemmen van Lea, hieb jij ervoor gesorzd dat we
nog steeds thuis konden komen in Cvermere. Het was esn ongeschraven
regel dat j& elke rondag bij Fernand en mij langskwam. We deelden met
elkaar de passie voor het anderwijs, maar onk de 7org en de trots om de
kinderen. In heel watl mooie, maar ook inmoeilijke momenten waren wij e
vour elkaar Vanuit je zelool en met je sterke persoonfijkheid bood je
houvast. le was pevoelig, maar toch in staat om te relativeren. Ik zal jo
beziclende aanwezigheid missen. Joowas voor mij con deal van ong gezin,
Francine

Monkel Rat,

lij was er voor ons op helangrijke momenten. le hebt ons huwelijk
ingezegend en anze kinderen gedoopt. Vanuit je geloof heb je mee ons
leveen sichting sepgeven.

Je was er ook voor ons in het leven van etke dag. Je was oprechl
geinteresseerd in elk vam ons, steeds hbemosdigend en posttet enmet de
nodige dosis humor,

Je hield van wiskunde en fotografie en gafl ons die passie door. Je hield van
je paard en je vogels, van de blosmen in je Win, Wij wairen bij jou altijd
welkom., le was sober voor jerelf, en 70 wijgevig voor ons

Het zal stiller zijn wanmeer we samenkomen. We zullen de discussies
missen, waann het zo moeilijk was om het van jou te winnen, We zullen de
krantenartikels missen die je woor ons vitknipte, de eitjes en de
pompoenen. Maar onze herinneringen zijn ralrijk, warm en krachtig.

We zullen 7e koestaren,

Iohan en Narhalie, Caroline en Willem

Monkel Raf,

fowverl dankbaarheid voelen we voor al wat je voor ons deed, de interesse
die je voor ons had en de leerijke gesprekken die je mel ons voeide.

Spijt ook, om wat nu nict meer kan: samen naar de koers en 't voetbal
kijkern, de uitdaging sangaan van donkspelletjes, stickem op de hooizalder
kruipen, sen vaurtie stoken ap de wei, samen ijstaart halen en ovenkoskan
bakkan... Herinmeringan komen boven, zoals warme ronnestralen
voorzichtig piepen tussen de donkere walken van een storm.

Het definitieve van je onbereikbaarheid is moeilijk te vatten

Guillaume, Mathicu, Camille, Marie-Aline, Valérie, Llise en Nicolas
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