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TOT VROME NAGEDACHTENIS

van Mevrouw

ROSALIE LEYS

wecuwe van de Heer

EDMOND DE BACKER

Zij waos te Oordegem geboren op 26 okiober
1882 en overleed, bediend met al de genade
middelen van Kristus Kerk f& Massemen
op 22 janvari 1973.

Hare kinderen met hun echigenoten, de klein.
kinderen samen met ol de familieleden, danken
U om uw deelneming door gebed en medevoe-
len in Kristus onze Heer.

Wie Mijn Viees eet, zal Leven in Eruwigheid,
zegl Kristus.
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Gezegend met vele joren in het zaligende so-
menzijn me! hare kinderen, is deze voorbeeldige
viouw noor het hemsls tamenzijn epgegoon.
Moge de liefde van God, die zij aon de haren
op ceze oarde heeft geopenboard in haar offer,
hoer leven voltooien in seuwigheid.

Deze overledene is een echte moeder geweest,
eerst samen met hoar man en no zijn ofsterven
zolang olleen. Woor zeven kinderen werden
sanveard, moe! de adelmcedigheid greot zijn
geweest, hard in die tiild maor cok edsl. Zoleng
zij kracht tot werken had en me! gans haar geest
tol in de loatste levensdog, wes zij gerichl op
de voldoening der anderen. Meoil bleef zij
in denkboarheid ochleruit moar zij wist elk
medevoelend geboar 1o beantwoorden.

Deze gezindheid pute zij uit een ware devolie
en een nooil eflelend rozenkronsgebed, moor in.
fenser nog vit de H. Kommunie met Kristus waar
zij sleeds noor verlangde en om ureeg. In die
cenheid met de lijdende Heer is zij gelouterd
geworden om zo in de gemeenschop der heiligen
mel de H. Drie-eenheid in te treden. Somen mel
haar delen wij de hoop der verrijzenis en bel i
den dit geloof in ens verenigend en blijvend fo-
miliagebad.

Begr. Van Alboom, Mossemen
De Canck, Wetteren



