Bertha Prudence Franciscus Parys

Geboren op 28-11-1905 te Lokeren
Overleden op 23-12-1993 te Lokeren
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e vhaar is dit woord !
Bewonwbacr is dit woord
U Zign wij mel Tlem gesiorven,
dan zullen wij ook met Hem leven

i

Liefde en dankbaarheid nodigen ons uil  het
aandenken te bewaren van

MEVREOUW

BERTHA PARYS

weduwe van de Heer Alphonse PAUWELS,
Geboren te Lokeren op 28 november 19035 en er

overleden op 23 december 1993, gesterkt door de
H. Sakramenten der zieken.

e Tamilie dankt u voor uw medeleven en uw
gebed,

Rouwleiding : Begr. De Cleick byvbg
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Moeder je was een broaf mens,

Fenvoudig, eetlijk, werkzaam en vriendelijk,
Altijd bereid een helpende hand toe te steken, Uw
leven was voor ons, zorgen, moeder zijn ...

Uw moederhart groeide met de jaren en bood
icder kind zijn plaats, Uw huis en uw  hart
stonden steeds wijd open voor allen, voor de
vreugde on zorgen  van  uw  Kinderen,
kleinkinderen en  het jonge leven van je
achterkleinkinderen,

Toen je krachten afamen en jo uw huisje moest
verlaten, is alles voorigegaan in het rusthuis. je
deurtje open, goeie dag aan iedereen ...

Dit was voor jou. "leven”.

Moeder, wij. uw Kinderen danken u om je
hartelijke goedheid. je gemeende dank en je diep
geloof.

God, wij hebben ons moeder van U gekregen, nu
geven wij haar aan U terug mel diepe pijn, maar
heel dankbaar om zo'n echte "moeder”.

Mémé, je zag ons zo graag langskomen, de blijde
lach op je gezicht telkens als je ons zag. zullen
wij nooit vergeten, Vredelievend zijn voor elkaar.
dat was jouw steunpilaar in het leven, Het is jouw
Kerstwens aan ons allemaal, vrede elke dag in
ons leven. Wij zullen u altijd horen zeggen
"Bedankt en wees voorzichtig", Dag lieve meémé,
Zoentjes van je kleinkinderen en
achterkleinkinderen,



