Frans De Leeuw

Geboren op 19-05-1923 te Steenhuize-Wijnhuize
Overleden op 31-01-2001 te Aalst

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be

Dankbaar aondenken aan

DE HEER

Frans De Leeuw

Weduwnaoar van Julienne HERREMANS

Hij werd geboren te Steenhuize-Winhuize op
29 mel 1923 en Is godvruchtig overleden in het
O.LVrouw liekenhuls te Aalst op 31 januar 2001,
gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.

Lid van Ziekenzorg Neig-Lief

De families:
DE LEEUW, HERREMANS, DE SMET en HEMMERJC KX

danken U voor de bijken van deelneming in hun rouw.

www. indeken.be

Niemand realiseerde zich hoe sterk de band was
tussen Jullenne en Frans. We waren 2o gewoon hen
zorgdrogend voor elkaar aan te freffen in hun huisje langs de
Kasselde. We kenden de woorden van Jezus... "Wat God
heeft verbonden, zal een mens niet scheiden", Niet dat
iemand van ons er ooit aan dacht hun rust en hun zorg voor
alkaar te storen... integendes|, velen mochien er oan
meawerken en van genieten.

We konden het Zien toen Julienne ziek viel en moest
opgenomen worden en ook Frans werd opgenomen in
dezelfde insteling. We hebben Frans met dezelfde zorgen
omringd. Hij had op Zjn dekbed nog zo graag een palmken
gedronken als dank en als afscheid. De van harte gegunde
palm die wij niet konden geven, zal Frans nu entvangen uit
Gods handen, want wij geloven vast dat wat God verenigd
heeft in de huwelijksband nu voor eeuwig is bevestigd in Zijn
eauwige liefde.

Jullenne en Frans, heel hartelik dank voor uw stil en

blj getuigenis.

MNeigem, 7 februari 2001,
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