Gudula Clementia Lievens

Geboren op 12-10-1874 te Zonnegem
Overleden op 10-03-1950 te Aaigem
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GELOOFD ZI] JEZUS CHRISTUS !

.r
BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Gudula LIEVENS

weduwe van Mijnheer
Constant Van Buggenhout

Geboren te Zonnegem, de 12 October 1874 en in den
Heer ontslapen te Aaigem. de 10 Maart 1950, voorzien
van het H. Oliesel.

Zij was lid van de confrerie van het H. Hart.

God mengelt het geluk op aarde met bitterheden, op-
dat wij een ander geluk zouden zosken, dat ons niet zal
bedriegen. Hoeveel dank ben ik U, o mijn God, niet
verschuldigd. omdat Gij U gewaardigd hebt, mij den
rechten en goeden weg nazr Uw eeuwig rijk te tonen.

{ Nav. 3g boek. 18 hoofdst. 2. )

Waakt, want niemand weet wanneer zijn uur geko-
men is, waarop hij voor zijn goddelijken Rechter zal
moeten verschijnen, om rekenschap te geven over zijn
leven. De dood komt als cen dief in den nacht : duarom
moeten wij altijd zo leven. dat wij ten allen tijde, be-
reid gevonden worden om de ecuwigheid in te gaan.
De grootste troost die een christenmens kan hebben, is
de overtuiging van Gods geboeden wel te hebben onder-
houden en zijn christelijke plichten te hebben volbracht.
O Heer, gans onverwacht hebt Gij mij ten oordeel ge-
roepen, maar ik betrouw op Uw grote barmhartigheid
en als rechtvaardige rechter zult Gij mij loon nasr wer-
ken schenken.

Duurbare kinderen en bloedverwanten, zoekt ww
heil njet in aardse ljdelheid, maar stelt al uw betrou-
wen in de reddende kracht van het kruis, Bidt de Heer
dat Hij mijn ziel genadig weze.

Mimn Jezus. barmhartigheid.

De familién VAN BUGGENHOUT-LIEVENS ;

innig getroffen door de blijken van ge-
negenheid en deelneming in hun rouw
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Uitgever — E. Van Melckebeke

Aﬂigem







