Camille Joseph Lievens

Geboren op 05-03-1904 te Mere

Overleden op 03-03-1980 te Aalst
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«Heer, geef hem de eeuwige rust,
en het eeuwig licht verlichte hems.
{liturgie woor overledenen)

.]'-

VROOM AANDENKEN
gan de heer

Kamiel - Jozef LIEVENS

echtgenoot van mevrouw
Ellise UYTTENDAELE
geboren te Mere op 5 maart 1904 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth-
gasthuls te Aalst op 3 maart 1980
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Gepensioneerdenbond.

Camille was een llefdevolle echtgenoot en wva-
der, die in de eenvoud van het dagelijks leven
en de trouwe plichtsvervulling er steeds naar
getracht heeft te doen wat God ven hem vroeg.
Geen grote woorden noch uithuizigheid tekenen
hem, wel zelfvergeten dienstbaarheid en llefde-
volle zorg voor zijn dierbaren. De zware be-
proevingen en de wvele wisselvalligheden wvan
het leven heeft hij met kristen geest gedragen.
Meat de H. Kerk bidden wij thans : =Hij ruste
voor altijd in Gods liefde geborgen!s,

Dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen,
dank voor uw goedheid en oprechte liefde. Viug
gaat het leven voorblj. Blijf steeds voor me-
kaar een vaste levenssteun en voor moeder de
zon In de wvereenzaming. Vergeet ml] niet in

gierhira famille en vrlenden, dank voor de vele
blijken van genegenheid. ,

Ellise UYTTENDAELE,

Honoré LIEVENS-BEECKMAN, kinderen en
kleinkinderen,

Dani& LIEVENS-COOMANS, kinderan en
kleinkinderan,

De families LIEVENS, UYTTENDAELE,
CALLEBAUT en DE MULDER,

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in hun rouw,

Drukk. Sterck, Mere Begr. De Rop, Mere



