Frans Haentjens

Geboren op 02-06-1891 te Berlare
Overleden op 19-07-1980 te Zele

Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be



http://www.indeken.be/

Gelukkig zijn allen

Die hemelwaarts genoot
In’s Vaders handen vallen
En leven spijts de dood.

T

TOT VROOM AANDENKEN
aan de heer

FRANS HAENTJENS
weduwnaar van Mevrouw JULIE BALLIU

geboren te Berlare op 2 juni 1891 en overle-
den in de O. L. Vr. Middelares kliniek te Zele
op 19 juli 1980. Qud-strijder 1914-1918.

Gesterkt door de HH. Sakramenten van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de bond der gepensioneerden.

Gelukkig en wijs is de mens, de taaie
man die in zijn leven tracht te zijn, zoals hij
bij zijn dood wenst bevonden te worden.

Een vastberaden wil en flink doorzet-
tingsvermogen waren de grote kenmerken
van deze sterke man, ook in de tegenslagen
die zijn lang leven hebben gekend.

Ja, en ondanks alles, heeft hij er een ge-
lukkig leven van weten te maken, in zijn oude

winw indeken be

dag in volle overgave tevreden gestorven in
de Heer.

Moge de hemelse Vader om zijn goedheid
hem barmhartig zijn en hem opnemen in het
eeuwig Vaderhuis, die Hij steeds genegen
was en diende in stil gebed.

Beste kinderen en familieleden, gij vooral
die goed waart voor mij, u dank ik van harte
voor al wat ge deed in mijn hoge ouderdom.
Moge de Heer er u om vergelden.

Vergeet mij ook dan niet in uw gebeden.

Dat hij ruste in vrede bij de Heer.

De families HAENTJENS, OOSTERLINCK,
VAN DE VELDE, BALLIU en VERCAUTEREN

danken U voor Uw gebeden en voor
Uw kristelijke deelneming in hun rouw.
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