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Heer, schenk mij uw licht en uw schoonheid.

In vroom aandenken bidden wij voor
MEVROUW

GODELIEVE HAENTJENS

echigenote van de heer Jullen GALLE

geboren te Wetteren op 19 juni 1952 en schielijk
overleden bij een smartelijk ongeval te Melle op
1 januari 1980.

MNieuwjaarsdag, dag van wensen voor geluk,
om zegen, voor velen...
voor U en velen een dag van grenzeloos verdriet.

Een dag van angst, onzekerheid voor het verder
leven.

Een dag waar de stilte hoorbaar wordt,
en een hart koud.

. En nog vele dagen komen...

Er komt ook voor ons

een eind aan ons verblijff op onze menselijke
wereld;

maar altijd, vroeg of laat, snijdt deze pijn diep
in 't hart.

wwnw, indeken be

Waarom dit afgebroken leven 7
Waarom zo onvoltooid 7

Waarom zij en niet anderen die naar 't einde
wachten ?

Waarom nu ? Zij was er toch zo nodig !
Geen menselijk antwoord kan ons gemoed
bevrijden.

Eén ding is zeker : God heeft de mens lief.

Alleen Hij kan ons troost bieden, ons klein ge-
loof versterken.

In Christus, die weende om Lazarus, geloven wij
in zijn nabijheid.

Geef, Heer, een rustig beraad, om niet te ver-
twijfelen aan wat voorbij is, vast te hankeren aan
onmogelijkheden.

Ik vertrouw, Heer, dat Gij nu geven zult de moed
om in de toskomst te vertrouwen.

Dank U, Julien, dank U Patsy, om uw liefde.

De heer Juliem GALLE
Juffrouw Fatsy GALLE
De Families
HAENTJENS, VAN LANGENHOVEN,
GALLE en VAN DE VELDE
danken voor uw gebed.

Begr. De Ras (Volkskring) Tel. 69.34.26
druk. 't Rozenland



