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Dit prentje
moge U in dankbaarheid
doen denken aan

Maurits JACOBS

echiganoot van
Yvonne VERLE

geboren te Lier op 17 mei 1905 en godvruch-
tig overleden te Ninove op 22 augustus 1982,
gesterkt docr de H. Sakramenten van de zie-
ken,

Maurits was een brave man. Zijn lavan ken-
de geen hoogtepunten, tenzij deze van goed-
held, werkzaamheid en eenvoud. Jarenlang,
in de zwarte tijd der arbeiders, heeft hi] ge-
wroet voor vrouw en kinderen. De hardheid
van het leven ving hij op met een vanzelf-
sprekenda goedheid en een mateloze een-
voud. Alleen hisrom is hij te groot om hem
te vergeten.

Maurits had een tiweede voornaam :; vader.
Thuls was hij vader, met een echt vader-
hart. Ook bij zijn werkmakkers droeg hij de

opmerkenswaardige naam van vader : "Vraag
het aan vader'', zel men op "t fabriek. Vader
van de wijk voor alle kinderen en wvoor al
wie hem heszft ontmoet, met deze aratitel zal
hi] neg lang In welar geheugen verder le.
ven.

Onlangs was hi] 50 Jaar gehuwd, Geliefd door
vrouw, de kinderen en de kleinkinderen, ge-
liefd door zijn familie, geliefd in de wvrien-
denkring der kaarters en der sportlui, geliefd
doar velen die net als hii, het leven bekij-
ken met het hart, zal hij van ginder boven
toezien dat ook wij een beetje leven zoals
hij. Dan zal hi] deze vele jaren niet zonder
zin hebben gelesfd,

Dank san allen dle door gebed en sympatie
hun genegenheid hebben betoond,

de familles JACOBS, VERLE,
VAN KERKHOVEN en PLETINCKX.
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