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T Bid voor de ziel van

FRANS HAENTIES

echtgenoot van

ANGELA BAYENS
geboren te Overmere, de 12 S&Etumbar 1881 en

overleden te Uitbergen, de 4 September 1950.
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Deze echt goede man was eenvoudig en rechtscha-
pen; hij sleet zijn leven in nederigheid en trouwe
plichtsvervulling. Hij was een tedere en liefdevolle
echtgenoot, die immer de vaste steun en leidsman
zijner vrouw is geweest, een minzame vader, zacht-
moedig van inborst, edel van hart. Hij was een voor-
beeld van werkzaamheid die zijn gezin met de arbeid
zijner handen heeft gevoed en grootgebracht.

Zoveel jaren trok Frans met de knapzak over de
schouders naar Frankrijk, en kwam dan terug, trouw
aan vrouw en kinderen, zo blij als hij aan moeder
een ponkje geld kon geven voor de harde Winter.

De goede God geeft can de eenvoudige werkman
die op Hem betrouwt, het gezegend dagelijks brood,
en in de Hemel zal Hij de nederigen der aarde verhel-
fen tot een esuwlige onuitsprekelijke rust en glorie.

_ Gedurende zijn laatste zeer pijnlijke ziegte heeft
deze brave man, als een zachtmoedige lijder, met
grote zielesterkte en zachte rust gewacht op de komst
van O. L. Heer, aan eenieder die hem kwam bezoe-
ken een voorbeeld gevende van bewonderenswaar-
dige verduldigheid.

eminde Echtgenote, vaarwel, met Gods gratie heb-
ben wij steeds onze taak volbracht, tot mijn laatste
uur waart gt&mgn troost en mijn steun ; dank om uw
toewijding. God vergelde u al het goed dat gij voor
mij gedaan hebt. \

n beste Kinderen en Kleinkinderen, eert uw
moeder en grootmozder al de dagen van uw leven,
weest haar troost en steun. Bemint elkander, leeft in
vrede, weest onberispelijk van gedrag; dan zult gij
vader eens terugzien in de Hemel. Mijn laatste bede :
blijft mij uw genegenheid bewaren door uw gebeden.






