Marie Haentjens

Geboren op 06-10-1862 te Uitbergen
Overleden op 09-06-1947 te Uitbergen
Bekijk meer bidprentjes op www.indeken.be
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Grijsheid is een eerekroon, te vinden op de wegen
der gerechtigheid. Spr. 16 - 31.
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BID VOOR DE ZIEL
VAN JUFFROUW

MARBIE  HAENTJIES

geboren te Uitbergen, den 6 October 1862 en er god-
vruchtig overleden, den 9 Juni 1947.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Lid v/d H. Hartbond & andere godvr. genootschappen.
— e el T—

Haar leven lang had zij een tedere godsvrucht
voor het H.Harl van Jezus en Jezus ook beminde
haaren versierde hare ziel met schone deugden ! 'tls
in dat goddelijk Hart dat zij putte die minzame goed-

heid en zachtmoedigheid die de verwondering ver.
wekte van allen die haar kenden,

Zalig zijn de zachimoedigen want zii zullen de
aarde bezitten. Matth. V 3.

Zij heeftcllendige maanden en droeve nachten
geteld. Doch met volle onderwerping aan den wil
des Heeren heeft zij de pijnlijkheden harer langdurige
ziekte verdragen en uitgeput aan krachten, vol van
dagen en verdiensten, is zij den berg des Heren
opegeklommen,

Getrouw kind van Maria, werd zij in het leven en
in de dood door hare hemelse Moeder beschermd.

Mijn duurbare Nicht en Bloedverwanten, dank
voor de liefde en de hulpvaardigheid waarmede gij
mij hebt verzorgd, Nu zijt gij bedroefd maar eenmaal
zal ik u wederzien dan zal uw hart blijde zijn en
niemand zal u van uwe vreugde beroven,

H. Hart van Jezus, Uw rijk kome!

Zij leve in den vrede van Cnristus- God | 300 d. afl.







