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Zalig de barmhartiﬁ;ﬁ, want zij zullen barmhar-

tigheid verwerven. (Woorden van onzen Zaligma-
ker, uit de 8 Zaligheden.) : :
+ BID VOOR DE ZIEL VAN MIJNHEER

MAURICE HAENTJENS

Geboren te Overmere op | October 1875 en er god-
vruchtig overleden op 21 September 1933

Nersterkt door de H. H. Sacramenten derstervenden.]
. -

Geef me te lijden of... te sterven, Heer ! of liever

neen : niet sterven, maar veel, gedurig lijden...
(H. THERESIA.)

O Christenen, gij die uitverkoren wordt om 't
allermeest te lijden, verheugt u, want gij draagt de

trekken van uw Meester zelf inul..s
(V. TRICHT. — ST-PAULUS GAL. : VI, 17.)

« Gelouterd door den smeltkroes van het lijden, »
was deze goedhartige man geen mensch meer,
maar een « menschelijk wrak. » Het was haast niet
meer aan te zien hoe hij te lijd:n kreeg en onwil-
lekeurig vouwde men de handen samen tot 'n ge-
bed opdat de Heer niet langer zijn dienaar zou
beproeven,. — Maar, heeft hij de grenzen van men-
schelijke ellende overschreden, hij overschreed
ook die van het... geduld en van de liefde in het
lijden, te midden van de grootste zekerheid dat
geen genezing mogelijk was op aar.de | Nooit ont-
viel 'n klachtwoord aan zijn lippen.

Dierbare broeder, zusters en familie, hebt dank
voor uw engelachtige zorgen en uw onuitputtelijk |
geduld. 1k zal het u trachten te vergelden bij den
Heer. Wat heb ik troost gevonden, moed en opbeu-
ring in ons dierbaar Geloof tijdens die smartelijke
maanden ! Wat is het troostelijk te weten dat we
lsia rnetnn iid allFander wedarzien !







