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Hoe gerust sterfl men als men wel geleefd heeftl

.I.
BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

CYRILLE HAENTJENS

echigenoot van Mevrouw
Madeleine Gabriels

geboren te Overmeire den 4 Juni 1888 en god-
vruchtig overleden te Lokeren, den 18 Juni 1936.

Voorzien der H. H, Sacramenten der Stervenden.

Wat is het leven op aarde 2 Of het weinige
of vele jaren telt, het blijft toch een korle
spanne tijds. Demensch is als een pelgrim op
doortocht, als iemand die voor enkle jaren de
aardsche goederen in bruikleen krijgt, en in de
eeuwigheid over het gebruik ervan wordt ver-
antwoaordelijk gesteld.

De dood kan wel veel toekomstdroomen
doen ineenstuiken, maar bezegelt toch ook het
voorbije leven; hoe gelukkig de mensch die
getuigen mag dat zijn leven één plichtsbetrach-
tfing is geweest, hoe gerust legt hij dan het
hoofd neer : al wat voorbij is krijgt nu eeuwi-
ge waarde.

Duurbare Echtgenoote en Kinderen, ik - heb
reeds afgerekend met den Oppersten Rechter :
mijn belooning Is zeker. Die gedachte moet U
iroosten en aanzetten om e leven in christens
volharding, opdat wij elkaar voor eeuwig mo-
gen weerzien.

Ik dank U hartelijk om vw liefde en zorgen,
in 't bijzonder cok dank ik hem die me zoo
trouw gediend heefl. [k bidvoor U allen enre-
ken vast op uw gebed.

lezus, Maria, lozef, dat zijne ziel met U in







