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Heer, bij. was onze {roost : Gij eischt hem van ons
weder, wijonderwerpen ons zonder tegenspraak doch
het hert vaol droefheid, !

BID VOOR DE ZIEL
VAN MI[NHEER

Emiel Haentjens

ZOON VAN MIJNHEER

Edmond en dame Horlense Janssens

Lid van het genootschap der H. Barbara en van
de vereeniging van den wekelijkschen kruisweg.

Gedoren fe Overmedre den 23 December 1874 ¢n
godvruchlis aldaar sveyleden den 28 April rgo7ver-
sterkt door de HH. Sacramenten dev stervenden.
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De menschen spreken het hem lof dat hit gedien-
stig was en goedhertig.

Zalig is de mensch die in het uur der dood, in eene
volkomene overernkomst is met den wil des Heeren ;
de eeuwige dood zal hem niet genaken, {H. Frane.)

Hij zag het einde zijns levens té gemoet met deze
bovennatuurlike overgeving en gerustheid welke de
kostelijkste genaderes stervenden en de zoelste ver-

_troosting der levenden zijn, (H. Ava.)

De langdurige kwelling die hem in den bloei zijuer
_Jaren heeft wegrerukt, verdroeg hij met de stichtens'e
verduldigheid, verzekerd zijnde van nan hier met’
Christus gebeden te hebben, met Flem hiernamaals
verheerlijkt te worden in den Hemel.

Beminde ouders, broeders en zusters, weest niet
ontroosthaar in uwe droefheid geliik deze die geéene
hoop hebben, Ik verlaat dittranendul voor het rijk van
vrede ; 1k zaluim den hemel beminnen gelijk ik u be-
mind heb op aarde,

Zoct Hert wan Maria, wees miyne zaliplietd
(focrdne. afl.)

Overmeire dr, cchig. Suy- De Dotter.







