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"Ik ben de verrijzenis en het leven'’.
Jezus-Christus,

.[.

TOT VROOM AANDENKEMN

van Mevrouw

Emma, Maria MEULEMAN

weduwe van de Heer

lozef DE PAUW

Geboren te 5chellebelle op 11 december 1887 en

er godvruchtig overleden op 14 januari 1976,

gesterkt door de H. Sakramenten der Zieken en
de Pauselijke Zegen.

Indien wij dan met Christus gestorven zi|n,
"geloven wij dat wij ook met Hem zullen le-
ven'"... Rom. 6, 8-9.

De sublieme tekst van de apostel aan de Ro-
meinen vervult het leven van de goede christen
met een grote hoop op eeuwig leven.

Eenvoudig en diep-gelovig heeft de betreurde
ontslapene haar leven gericht noar de diepe zin
dezer blijde boodschap - ze leidde een leven
f;arn::ht naar God, de Kerk, naar hare opperste
evensbestemming. De goede God lone spoedig
haar getuigend en vroom leven

Geliefde kinderen, kleinkind en familie, hebt
dank om uw grote liefde en zorgen. Ook dank
aan de zusters om al de zorgen. Tet weerziens
in de hemel.

"Miijn Jezus, barmhartigheid’’.

www.indeken. be

De Heer en Mevrouw Charles-Louvis DE PAUW-
DE COEN,
Jonge Heer Lue DE PAUW en verlocfde Marleen,

De families MEULEMAM, DE PAUW, GALLE,
HUYLEBROECK en DE BACKER,

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw en gebeden.
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