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Geboren op 18-08-1908 te Schellebelle
Overleden op 05-04-1986 te Zele
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Weest ook gij bereid want gij kent
dag noch uur.

T

Ter herinnering aan de dag waarop wij
afscheid hebben genomen van

JUFFROUW
RACHEL MEULEMAN

dochter van wijlen de heer en mevrouw
Jozef Meuleman-De Geyter

Geboren te Schellebelle op
18 augustus 1908
en godvruchtig overleden te Zele
op 5 juli 1986.

Gesterkt door het H. Ziekensacrament
en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

De families
MEULEMAN en DE GEYTER

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed.

W, inr:feluan.be

De mens...

hij is als de bloemen

die bloeien in de velden.
De wind waait

en ze zijn niet meer.

Maar God kent onze zwakheid.
Hij weet dat wij maar stof zijn.

Zo gaat Gods liefde

naar ieder mens die Hem erkent.

Altijd en eeuwig blijft Gods liefde
voor ieder mens die Hem gediend heeft.
(Psalm 103)

Toen zag ik een nieuwe hemel

en een nieuwe aarde.

Elke traan wist Hij weg uit hun ogen,
en de dood zal er niet meer zijn,

geen rouw, geen smart, geen geween,

het vroegere is voorbij.

... zie ik maak alles nieuw.
(Johannes)
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