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Of lijden..... of sterven ! (H. Theresia)
T BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MARIA COLETA WIERINCK

weduwe van

PeErTrus DE SMEeT

Geboren te Overmeire den 10 September 1846

en er godvruchtig overleden den 17 Oogst 1924,
Versterkt door de H.H. Sacramenten,

Lid van de confrerién van het H. Hart, het H. Sa-

crament, de H. Barbara en van den wekelijkschen
Kruisweg,
— AN —

O Christen, gij die lijdt, weest fier ! Gij draagt de
trelkken van Uw koning zelf in U... (2COR. c. 4 v 17)
Alwie die brave moeder kende beminde haar...
alwie haar laatste lijden kende, leed met haar...
alwie haar onderwerping kende moesthaar bewon-
deren... alwie haar sprak van Jezus troostte haar...
alwie haar weten sterven heeft... benijdt haar in

Zijn hart !...

Kermismorgen in het dorp... kermislijden hier
beneden, kermisvreugde ginder boven ! Nog véér
het eerste morgenschemeren kwam Maria om haar
kind om kermis te gaan vieren voor eeuwig in den
Hemel. :

Heb moed mijn lieve kinderen ; doet wat ik U zei
doet wat ik U steeds heb voorgedaan. Sterven is
geboren worden tot een nieuw maar beter leven !
Hier ben ik nu bij vader ; hier wachtten wijop U :
hier bidden wij voor U ; hier zegenen wij U, van
verre, uit den Hemel !

Miin Jezus bermhertigheid. (100 d.afl,













