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Zo leefde ik lang en leerde ik goed

de kunst van goed te sterven.

# BID VOOR DE ZIEL

van Meviouw

MARIA-EMMA WIERINCK

weduwe van Miinheer
Charles-Louis Samson

geboren te Bareldonk (Uitbergen) 19 juli 1858 en al-
daar in de Heer ontslapen de 23 junt 1959, na haar
H.H. Rechten en de Pauselijke Zegen te hebben
ontvangen.

Moe en helemaal versleten
zat en zuchtte ik, jaren lang,
om weer los, en van de keten,
vrlj, te gaan de vrijen gang.

Loz en vrij dat werd ik heden,

en hetgeen ik 't meest ontzag,

't gaf mif, oud en stram van leden,
weer de jonge, vrije dag.

Al die sterven zult, onthoud het:
‘tleven is een blijde baan

maar alleen voor hem, die houdt het
sterven in zijn oogwit staan.

Leeft en leert dus allen sterven,

gif die groot zijt en die kleen;

glj, die 't waar geluk wilt erven.

acht geluk is er maar éénl. G.G.
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De familién

Wierinck,
Buyle,
Samson,
Fruythof,

bedanken voor de blijken van deelneming en wu-
rige gebeden in de zware rouw die hen trof.

Braackman — Kalken




