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¥
BID VOOR DE ZIELERUST VAN

MEVRAOUW

Josephina ADAMS

Weduwe van de heer
ilvo BAEYENS

Geboren te Wichelen op 24 juli 1892 en naar
het esuwig leven overgegaan in het Klooster
Sint-Vincentius & Paulo te Wichelen op
3 mei 1983,

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken
en de pauselijke zegen.

Lid wan verschillende godvruchtige gencot-
schappen.

Wat Sint-Paulus aan zijn christen gelovigen
schrijft over het lot van de gestorvenen, is
ook voor ons een grote troost. De apostel
zegt : «wil] willen u niet in onwetendheid
laten over het lot van hen die ontslapen
zijn, gij moogt niet bedroefd zljn zoals de
andere mensen die geen hoop hebben. Wij
geloven dat Jezus |s gestorven en weer
levend geworden, Hij is opgestaan : evenzo
zal God hen die in Jezus zijn ontslapen
levend met Hem meevoeren ».

Jezus zegt van zichzelf: « lk ben de ver-
rijzenis en het leven. Wie in Mij gelooft zal
leven, ook al is hij gestorven, en ieder die
leeft in geloof aan mij zal in eeuwigheid
niat sterven.

Duurbare kindaren, ik dank u om uw bezorgd-

heid om mij ; en u, earwaarde zusters, mijn
innige dank voor zorg, troost en opbeu-
ring ; de Heer long het u honderdvoudig.

De families :
ADAMS, BAEYENS, VAN DEN ABBEEL
en VAN DUERM,

danken U voor de blljken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

Wichelen, 31 mei 1983,

Rouwleiding Reoels-Rombaut, Margote 71
9298 Wichalen - Tel. (052) 42 3092



