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VROOM AANDENKEN AAN

SUZANNE VLAEMINCK

DOCHTER VAN

AMEDE VLAMINCK en
EVELYNE HUYLEBROECK

geboren te Serskamp op 3 april 1922
en er overleden de 21 januari 1966,

gesterkt door de H. Sacramenten der zieken
en de Pauselijke zegen.

Indien Jezus is gestorven en opgestaan
zal God evenzo hen, die in Jezus zijn ont-
slapen, met Hem tot Zich voeren, zo zullen
wij voor altijd samen zijn met de Heer.
Troost elkaar met deze woorden.

Deze gedachten van hoop en geloof
willen wij overwegen en diep in ons laten
doordringen nu «Jeanneken» niet meer in
ons midden is.

De H. Vader de Paus heeft in zijn con-
ciliebrief speciaal aan de zieken gevraagd
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hun lijden en leven op te dragen voor het
heil van de kerk en het Rijk Gods. Jeanne
heeft geweten dat ook deze vraag tot haar
gericht was en blijmoedig heeft ze geant-
woord met haar leven.

Beste moeder, dierbare zusters, broers,
en vele vrienden, heb dank voor het leven
dat ik van u kreeg en met u heb gedeeld.
Vooral dank voor uw grote genegenheid
tijdens die vreselijke ziekte. Dank voor de
goede zorgen van zovelen. Wij zijn niet
dood wvoor elkaar. Eens zullen wij voor
altijd samen zijn met de Heer.

De families Vlaeminck en Huylebroeck

zeggen U hun beste dank voor uw
gewaardeerde deelneming en vrome
gebeden.

uitg. r. michiels, serskamp



