Catharina Renilde Van Wesemagl

Geboren op 15-05-1887 te Erpe

Overleden op 21-02-1967 te Erpe
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BID VOOR DE ZIELERUST
van mevrouw

Catharina - Renilde
VAN WESEMAEL

weduwe wvan de heer
CAMIEL DE TROYER
geboren te Erpe, 15 mel 1887, en er godvruchtig

overleden, 21 februarl 1967, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken.

«God zal de mens loon geven naar werken
en Hij zal iedereen volgens zijn handel en wan-
del vergeldens. (Job. 34,11).

«De dood is de verlossing van vele ellenden.
Zij is een schat voor dezen die braaf en god-
vruchtig geleefd hebbens. (Thomas a Kempis).

Gans haar leven is één gericht-zijn geweest
naar de Vader in de hemel. Steeds bekommerd
voor een kristelijke gerichtheid, heeft zij in
volle overgave lief en leed gedragen naar Gods
wilsbeschikkingen. Haar leven was een getui-
genis van ware trouw aan God en Zijn kerk.
Vooral de hoogdagen waarop God zelf haar be-
zocht langs de H. Eucharistle, waren haar ge-
lukkigste dagen.

Liefste zuster, famille en wrienden, gij be-
grijpt de vreugde van mijn heengaan naar de
Vader omdat in de hemel onze scheiding wvoor
eeuwlg wordt tenlet gedaan. U allen dank ik
bijzonder om de toewljding en liefde waarmee
gij mij hebt bejegend, vooral gedurende de
laatste maanden op mijn zilekbed. God zegene
u blijvend wvoor deze kristelijke liefdedaad.
Bidt allen wvoor mij.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinde-
ren van wijlen de heer en mevrouw Adolf
DE TROYER-VAM WESEMAEL,

Mevrouw weduwe Jan VAN WESEMAEL-DE
BRUECKER, kinderen en kleinkinderen,

Mevrouw weduwe Jozef VAN  WESEMAEL-
D'HERDE,

Mevrouw weduwe Achiel STALPAERT-VAN WE-
SEMAEL, kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen,

Juffrouw Rosalie DE TROYER,

De kinderen en kleinkinderen van wijlen de
heer en mevrouw A. BROECKAERT-DE TROYER,

Mevrouw weduwe Remi DE TROYER,

Mevrouw weduwe Domien DE TROYER en kin-
deren,

De families VAN WESEMAEL en DE TROYER,

danken U oprecht voor uw gebeden en blij-
ken van deelneming in hun rouw.

Uitg. M. Noél, Erpe.




