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Haar zachte dood wos de bekroning wvan haar
schoon leven.

Bid GIOLI YOOr ile ?,it-|
van Mevrouw

ELISA VAN WESEMAEL

weduwe wvan Mijnheer
ADOLF SAMSON
geboren te Ledeberg. de 13 september 1870 en zacht in
de Heer ontslapen te Uitbergen, de 11 oktober 1960,

Gesterkt door de genademiddelen van onze moeder
deH. Kerk. Lid van de conirerie van het H. Hart.

Gekomen tot de volheid harer levensdagen is zij ge-
storven zacht en kalm in een hogen ouderdom mat
betrouwen op de goedheid des Heren en wvolkomen
onderwerping aan Zijn heiligen Wil

Gans haar leven droeg de stempel van een goed
christene vrouw. Haar laatste levensjaren waren sa-
mengerijgd in stil-verdragen leed. Maandenlang heeit
zij op den hemel gewacht. Haar zachte dood was als
een ongevoelde overgang van dit tijdelijk leven naar
het eeuwlige. — In de maand oktober, rozenkrans-
maand, mocht ze naar den hemel gaan, om daar de
rozen te ontvangen van haar stil en godvruchtig leven.

Gedurende gans haar laven was zij werkzaam, ge-
dienstlg en vradellievend, en zij beminde oprecht haar
kinderen. Haar grote bekommernis gedurende hare
ziekte was gaar kleinzoon. Hoe dikwijls hoorden wij
van haar lippen : waar is onzen kleinen ?

Dierbare kinderen, langs een lange lijdensweg ben
1k eindelijk op mijn Calvarieberg gekomen, waar ik
met liefde en denkbaarheld voor u het offer van mijn
leven heb neergelegd voor mijn Schepper. Ik danku

voor de llefde die gl) mij altljd betuigd hebt. Gij voor-
al. baminde dochter dis de engel waart mijner lijdens-
sponde, de dagelijkse troosteres mijner ellende, u dank
ik voor uw lielde en uw goadheid, Niettegenstaande
mijn langdurige krankheid was ik niet de martelares
op mijn lijdensbed, doch gij zijt geweest de martelares
uwer kinderlijke liefde. O.L. Heer zal er u om zegenen.

Ik zegu "Vaarwel, tot op den dag van het blijde
weerzlen In het hemels vaderland. Vergeet mij niet in
uw gebeden,

Zoate Jezus, geef haar de eeuwige rust.

De familién
SAMSON en VAN WESEMAEL.

zeer getroffen door Uw blijken van
diep kristelilk medevoelen, bieden U
hiervoor hun welgemeende dank.

CR. DHOOGE - BONTINCK OWERMERE




