Hector Van Wesemael

Geboren op 02-12-1921 te Wichelen
Overleden op 02-08-1989 te Uitbergen
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Niet God de Heer, heeft de dood gemaakt;
Hijziet het leven niet graag teniet gaan.
(Wijsheid 1,13)
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Dankbare Herinnering aan

DE HEER
HECTOR VAN WESEMAEL

echtgenoot van Mevrouw
Marie-Louise STEVENS

geboren te Wichelen op 2 december 1921

en plotseling overleden te Uitbergen op

2 augustus 1989, geterkt door het H. Sa-

krament der zieken (in extremis) en de
Pauselijke Zegen,

De dood kan hard toeslaan.

Ze kan een mens plotseling overvallen.

Zo ging het met Hector, eensklaps was hij
er niet meer, hulp kon niet meer baten.
Alle verwachtingen die in hun nog leefden
werden vernietigd.

Zo wordt ervaren hoe kwetsbaar een men-
senleven is, vluchtig als een schaduw, voor-
bijgaand als een bloem,

Nu buigen wij voor de dood, maar met de
vaste hoop dat onze inspanning niet tever-
geefs was, dat de dood maar een doorgang
is naar een ander leven. Daarom bidden wij
dat wat Hector heeft betekend, dierbaar
mag zijn en blijven voortleven en diepe
dankbaarheid wakker roept.

Vaarwel Marie- Louise, wij zien elkaar terug
daar waar God ons thuisbrengt, ons doet
keren tot leven.

Voor je aanwezigheid,
je woord van begrip,
je blijken van genegenheid,
danken je van harte :

De families: Yan Wesemael, STEVENS,
BUYLE en VAN DEN ABBEELE.
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