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Zalig de vreedzamen, want zij zullen kin-
deren Gods genoemd worden.

+ BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Mevrouw

Maria-Sylvia Peleman

Echtgenote van Mijnheer
BASILE DE MAESSCHALCK

Geboren te Uitbergen, de 8 October 1888
en godvruchtig overleden te Wichelen, de
29 Juni 1964, gesterkt door de troostmid-

delen onzer Moeder de H. Kerk en de

Pauselijke Zegen.

De Heer was mijn Herder, niets ontbrak
mij. Hij liet mij rusten in groene weiden,
Hij voerde mij naar vredige wateren, Hij
heeft mijn ziel verkwikt, Hij heeft mij ge-
leid in het rechte spoor. (Ps. 23)

God mengelt het geluk dezer aarde met
bitterheden opdat wij een ander geluk zou-
den zoeken, waarvan de zoetigheid niet
bedrieglijk is. (H. Aug.)

Op een gezegende ouderdom, de kroon
van een deugdzaam leven, ontsliep zij zacht
in de Heer; zulke dood is kostbaar in de
ogen van God en de overgang tot de vol-
maakte vrede.

Die dag sprak Jezus «kom, laten wij over-
steken naar de andere oever». Wanneer de
volle maat van hare dagen en verdiensten
bereikt was, heeft de Meester van leven en
dood haar gewenkt en meegenomen van
deze aarde naar de Hemel, waar geen oog
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heeft gezien, geen oor heeft gehoord, wat de
Heer bereid heeft voor wie Hem liefhebben.

Duurbare echtgenoot, de tijd is gekomen
dat ik U verlaten moet, doch ons scheiden
is slechts tijdelijk en wij zeggen elkander
utot weerziens» in de Hemel. Ik dank U
voor de liefdevolle goedheid waarmede gij
mij altijd bejegend hebt en ik weet dat gij
mij nooit zult vergeten in uw vurige ge-
beden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

..I.

Mr Basile DE MAESSCHALCK ;

De familién PELEMAN, VAN EXTERGEM,
DE MAESSCHALCK en
DE LEENHEER,

DANKEN U voor uw gebeden en blij-
ken wvan deelneming in hun diepe
rouw.

Drukk. De Nil, Wichelen.







