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¥Yvanneer |je verdrietig bent

kijk dan diep in je hart

en je zal zien dat je weent

om diegene die je vreugde schonk. ( K. Gihan )

1.

Dankbare herinnering aan
de Heer
Petrus De Meyer
echtgenoot van wijlen Maria Blancquaert,
geboren te Overmere op 29 December 1899 en
zacht in de Heer ontslapen op 10 Mei 1985,
Gesterkt door de Sakramenten der zieken,

Ere-schepen - medestichter van V.V.V. Donkmeer,

Lid van talrijke verenigingen.

¢« lk heb de goede strijd gestreden
de wedloop voleind, het geloof bewaard.»
MNu wacht mij de krans der gerechtigheid.
(2Tm.4,7 -8)
Deze woorden passen bij het leven van onze
goede vader,
Vader was een gelovig man. In zijn kristelijke
overtuiging vond hij de kracht om zijn leven te
bouwen op rechtvaardigheid, plichtbesef en to-
tale toewijding aan zijn gezin. Zijn inzet voor de
gemeenschap, vooral in de moeilijke ocorlogsja-
ren, getuigden van een groot verantwoordelijks-
gevoel. De vele talenten die hij had gekregen,
heefc hij tot de laatste maanden in dienst gesceld
van zijn medemensen. Hij was een man met een
onverwoestbaar optimisme en levensvreugde en
dit werkte aanstekelijk bij de anderen. Hij hield
van het leven,de natuur en de mensen. Er lag
iets van Gods goedheid in de mildheid waarmee
hij de mensen benaderde. Hij was zo dankbaar

wiww, indeken_ be

voor ieder bezoekje, elke kleine actencie die hij
mocht ontvangen.

Samen met moeder heeft hij zijn gezin uitge-
bouwd in goede en kwade dagen. Hun grenzelo-
ze trouwe liefde voor elkaar, zichtbaar in duizend
kleine dingen, isvoor ans een blijvend voorbeeld.
Hij hield wvan zijn kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen. ledere geboorte maakte
hem zo gelukkig. Hij was fier over zijn nageslacht
Hun levensweg lag hem nauw aan het hart en gaf
inhoud en zin aan zijn laatste levensjaren. Hij
mocht dan cok veel troost ontvangen door de
liefdevolle zorgen van de zijnen. Zijn hulpbehoe-
vendheid van de laatste jaren verstevigde de fa-
miliale verbondenheid. Zijn heengaan laact een
grote leegte na, omdart hij zo onzeglijk veel voor
ons batekende. Ook zijn vele vrienden, die vaak
bij hem troost kwamen zoeken, zullen hem mis-
sen, lHer testament dac hij ons nalaat is « zijt goed
voor elkaar »

God, wij danken U voor zo'n goede vader
wijdanken voor zijn wijze lessen

wij danken voor de onvergetelijke uren van ge-
zellig samenzijn waarbij muziek en zang een be-
langrijke rol speelden. Moge zijn beeld in ons be-
waard blijven, om in moeilijke dagen, moed te
putten uit alles wart hij ons voorleefde en wat hij
voor ons is geweest, Moge hij met mosder over

ons waken. O.L, Vrouwke van de Donk, bid voor
hem.

Voor uw medeleven en gebed, danken u hartelijk
de families De Meayer, Blancquaert, Boone en
Van de Velde. Ook onze oprechten dank aan het
verplegend personeel van het Wit Gele Kruis en

het ziekenhuis te Zele,
druk erik d'hooge
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