Raymond De Mol

Geboren op 09-11-1928 te Wichelen
Overleden op 13-04-1991 te Uitbergen
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Ik ben de verrijzenis en het leven.
Al wie in Mij gelooft
zal leven, ook al is hij gestorven.

.I..

Vroom aandenken aan
DE HEER

RAYMOND DE MOL

echtgenoot van mevrouw Celina VENNEMAN

geboren te Wichelen op 9 november 1928 en thuis
overleden op 13 april 1991, gesterkt door de laatste
Heilige Sacramenten.

Lid van de Boerenbond,

Het afscheid van Raymond valt ons bijzonder zwaar.
Het was immers aangenaam vertoeven bij deze min-
zame, eerlijke en eenvoudige man die innig verbon-
den leefde met Gods schone aarde en die hield van de
natuur, van plant en dier.

Nochtans was zijn leven nu niet bepaald een pad
bestrooid met rozen. Als jonge landbouwer vestigde
hij zich in Uitbergen en vanuit zijn liefde voor het
land begon hij aan een veelbelovende toekomst te
bouwen. Al op zijn 42e jaar, nog voor hij zich de tijd
had kunnen gunnen terug te blikken op wat hij
verwezenlijkt had, sloeg een onverbiddelijke ziekte
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toe. Nog 13 jaar vocht hij verder om zijn beerderij
gaande te houden. Het moet pijnlijk geweest zijn
voor hem om af en toe een beroep te moeten doen op
welmenende vrienden voor werk dat hij vroeger zelf
zo graag had gedaan. Hij beleefde gaandeweg meer
slechte dan goede dagen en op zijn 55e moest hij het
boeren opgeven. 7 jaar heeft hij dan nog geleden. In
zijn laatste weken had hij maar één wens meer: thuis
te mogen sterven.

Vrienden landbouwers en buren, dank u voor de hulp
die gij mij gegeven hebt toen ik mijn werk alleen niet
meer zo goed aankon.

Mijn beste kinderen, uw geluk was mijn troost. Dank
u voor al uw genegenheid. Zorg voor moeder, wees
haar tot troost nu ze zonder mij verder moet.

Celina, mijn trouwe vrouw, dank u voor de nooit
aflatende zorg en hulp die ge mij gegeven hebtin mijn
lange ziekte. Ik hoop dat de herinnering aan ons
gelukkig samenzijn u in dit moeilijke ogenblik een
belangrijke steun mag zijn.

Moge de band van herinnering, genegenheid en

liefde blijven voortbestaan over alle grenzen van tijd
en ruimte heen.

De families DE MOL, VENNCMAN, DE MARTELAER
en DE JAEGHER
danken u voor de blijken van deelneming.
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