Frans Huylebroeck

Geboren op 03-11-1894 te Serskamp
Overleden op 26-04-1977 te Aalst
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Mijn ziel verwacht van U, werlossing Heer.
Bid voor de zielerust van
DE HEER

FRANS HUYLEBROECK

echtgenoot van mevrouw
HELENA VAN DEN ABEEL

geboren te Serskamp op 3 november 1894
en godvruchtig overieden te Aalst

op 26 april 1977,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid wan verschillende godvruchtige genoot-
schappen.

Hoelang ook dit leven ons toegemeten wordt,
het blijft vergankelijk en gaat eenmaal voor-
bij om te eindigen in de blijvende ontmoe-
ting bij de Heer onze eeuwige eindbestem-
ming.

De dierbare overledene mocht zich verheu-
gen in een goede gezondheid, om samen met
zijn echtgenote een hoge ouderdom te be-
reiken en gelukkige jaren samen te beleven.
Als echtgenoot en vader heeft hij hard ge-
werkt om in de noden van zijn gezin te voor-
zien. Voor al dat werk ondervond hij waar-
dering en dankbaarheid van zijn kinderen.

De laatste weken zijn voor hem een harde
lijdensweg geworden, doch betrouwend op
God heeft hij dit alles aanvaard.

Vol deemoed bidden wij de Heer, dat Hij
azn  zijn trouwe dienaar de beloning zou
geven van zijn werkdadig leven.

Diorbare echigenote, samen hebben we lief
en |eed gedeeld en waren gelukkige mensen.
Ik dank U om uw liefdevolle zorgen, uw toe-
wijding. Betrouw op God en bid tot Hem om
sterkte. En gi], dierbare kinderen, zorgt voor
moeder =n bidt voor mijn zielerust samen
met al die beminde familieleden,

Eens zal de Heer ons weder verenigen in de
blijvende vreugde wvan 't hemels Vaderhuis.

Dat hij ruste in vrede,

De families
HUYLEBROECK VAM DEN ABEEL,
BAETENS en MALIN

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming In hun rouw.
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