Ivo Huylebroeck

Geboren op 18-12-1916 te Wichelen
Overleden op 25-10-1991 te Aalst
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" Ik ben de verrijzenis en het leven "

;

In dankbare herinnering
aan het leven van

DE HEER

SN @Weaewé

Weduwnaar van mevrouw
Celestine Bruylandt

Geboren te Wichelen op 18 december
19186 en overleden te Aalst op
25 oktober 1991.
Gesterkt door het H. Sakrament
der zieken.

Dank U,

omdat u met ons was samen in gebed en offer.

De families: Huylebroeck, Bruylandt, Verhaegen
en Verhaegen.

Een gezin opbouwen met zijn vrouw ;
kinderen zien opgroeien, €r voor
werken en zorgen.
Dochters en zonen zien in het huwelijk
treden en op hun beurt een gezin stichten.

Na het overlijden van moeder verder
door het leven gaan in de onmiddel-
lijke nabijheid van kleinkinderen en
achterkleinkinderen.

Dit alles was de mooie kant van het leven.

Droeve momenten waren er ook ;
Zijn echtgenote pijnlijk moeten verliezen,
De laatste stukken van zijn levensweg
getekend door lijden.

Nu ens vader met moeder tervg verenigd is, blijven
de herinneringen aan twee mensen die zo nauw met
ons leven zijn verweven.

De tijd zal de droefheid milderen, maar de dank-
baarheid om het leven vit hun handen ontvangen,
om de zorg en om alles wat ons heeft gevormd tot
wat wij mogen zijn, zal blijven.

Vader kent nu de rust en de verkwikking, tot in
lengte van dagen, die de Heer hem met goedheid
schenken wil.



