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Aandenken aan het leven en de uitvaartliturgie

van
MEVROUW

Julie Huylebroeck

echtgenote van de heer
Gecrges D'Hondt

Geboren te Wichelen op 8 mei 1807
en naar het esuwig leven overgegaan
in het Emmanuél ziekenhuis te Wetteren
op 8 april 1993,

Gesterkt door het sakrament der zieken.
Lid van verscheidene verenigingen.

De families: Huylebroeck, D'Hondt,

Van De Meersche en Rauwens
danken U voor uw gebed en de
troostende blijken van deelnerning.

Meer dan een halve eeuw van samenzijn heeft
heelwat te betekenen. Julie enGeorgeshebbendit
samen mogen beleven. We mogen God daar
dankbaar orn zijn. Rustigis Julie ontslapen, ze was
bijna zes-en-tachtig; gesterki door de zalving, esn
beveiliging om over te gaan van aardse leven naar
het hernels Vaderhuis.

Julie is altijd thuis gebleven om tiidens de dag alles
te beredderen en 's avonds opvang te zijn van
haar echtgenoot. Een zalige tijd, infeite een luxe als
roeder bestendig bij de haard te vinden is. "Moe-
dler gan de haard", het blijfft een sterke veelbete-
kende uidrukking.

Het huwelijk van haar enige zoon en de geboorte
van drie kleindochters hebben vreugcle gebracht.
Later de vier achterkleinkinderen daarbij. Mooie
dagen om veel te vieren, Bestendig die liefde
mogen ervaren van Albert en Raphaélle met hun
kroost, hun nageslachi. Een dag en nacht bezig
zijn, zorg en kommer dragen voor hun oudjes.
Weerliefde betonend.

Nadeze dienst wordt het lichaam van Julie verast.
Haar as zal worden uitgestrooid op de strooiwe-
de. Techis het voor haar een opname met lichaam
en zisl bij de Heer. Dit mysterie geloven wij want
Christus heeft het ons voorgeleefd.

Want God is, Hi is liefde. Hij neemt ons op. Hijlaat
ans nimmer in de steek.
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