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En al ben ik nog zo geschonden,
ik zal God zien vanuit dit lichaam.
Job 21, vs. 26.

Aandenken aan het leven en sterven van

MEVROUW

Paula
HUYIEEBROECK

Weduwe van de heer
Desire EECKHAUT

Geboren te Wichelen op 21 april 1912
en overleden in Wichelen
op 17 september 1993.

De families:
HUYLEBROECK, EECKHAUT, VEECKMAN en
VAN SWALM.

danken U voor uw gebed en de troostende blijken
van deelneming.

wiww, indeken be

Met het verstrijken van de laatste maan-
den en dagen is moeder, onze grootmoeder en
overgrootmoeder uit dit leven hier op aarde, over-
gegaan naar het Huis van de Vader.

Geleidelijk aan heeft zij afscheid genomen van dit
leven.

Eerstde opname inde kliniek en hetbesef
het in haar huis op de Rittel, niet meer alleen aan
te kunnen.

Het afscheid van de vertrouwde omge-
ving en de vrienden waarmee zij de gebeurtenis-
sen uit het verleden kon ophalen, met wie zij
ombeurt kon optreden als gastvrouw telkens op
de Hoogdagen, de Heer, in de kommunie op
bezoek kwam.

De opname in het Rustoord op het Dorp,
waar zij aan de goede zorgen van het personeel
werd toevertrouwd om haar laatste tocht aan te
vangen.

Dankbaarheid straalde op haar gelaatvoor
haar kinderen en voor allen die bij haar op bezoek
kwamen. Telkens ogenblikken waarin het licha-
melijke lijlden werd verzacht door het menselijke
nabijzijn.

Met weemoed, maar dankbaar om al het
goede in haar bestaan, leggen wij gans het leven
van Paula in Gods handen, en zo is het goed.

Begraf. De Ras, Lede - druk brabo wichelen









