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Geboren op 16-07-1906 te Aalst

Overleden op 20-12-1967 te Brussel
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Zijleefde inde vrede des Heeren, enin vredels
zij gestorven.
>

Zalig aandenken aan Mevrouw

Victorine HUYLEBROECK
Echtgenote van Mijnheer
JOSEPH PIETERS

geboren te Aalst den 15 iuli 1906 en godvruchtig over-
leden te Brussel den 27 dazcamber 1947,

Gesterkt door het Sakrament der zieken en der stervenden.
en de Pauselijke Zegen.

Van de talrijke parochianen van Uitbergen z:/n
er velen die de dierbare afgestorvene hebben gekend
en die voorzeker overtuigd waren datde echtgenoot
niet lang meer van haar tedere zorgen zou mogen ge-
nieten, gezien zijn slepende ziekte. Helaas de H. wil
van God heeft er anders over beschikt. De goede man
werd van zijn zorgzame echtgenote gescheiden door
een onverwachte dood.

De dizrbare overledene had van God een edele
ziel en een grootmoedig hart ontvangen, Deugdzaam
heeft zij ten einde toe, de goede weg bewandeld, als
voorbeeldige echtgenote is zij de steun geweest van
haar men, met wie ze kommer en zorgen. blijdschap
en leed heeft gedeeld en in verkleefde samenwerking
zich dagelijks aan haar taak van echtgenote heeft toe-
gewljd.

In dezen zaligen tijd van Kerstmis, nu onze ge-
dachten en gebeden verwijlen bij dezen. die ons geleid
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heeft naar het Vaderhuls, is hare schone zlel terug
gekeerd in de schoot van haren schepper, voor wiens
eer en glorie zij geleefd heeft en wiens heerlijkheid zij
nu leven zal in eeuwigheld.

Teerbeminde echtgenoot, dochter, schoonzoon,
kleinkind en familie, ik dank u voor uw aller genegen-
hzid en lisfde. Stelt uw vertrouwen op God, uw Vader,
laat m; in uw hart en gebeden voortleven,

De families HUYLEBROECK, PIETERS, BOUTEILLER,

danken u voor de troostvolle deelneming
in hun rouw en gebeden voor de zielerust
van hun dierbare overledene
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