Georges Matthijs

Geboren op 27-04-1927 te Lede

Overleden op 27-02-1998 te Aalst
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Vroom aandenken aan
DE HEER

Georges MATTHIJS

Echtgenoot van Mevrouw Louisa DE WOLF.

Geboren te Lede op 27 april 1927 en
omringd door zijn familie overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst
op 27 februari 1998,
gesterkt door de sacramenten der zieken.

Lid van verschillende godvruchtige
en andere genoctschappen.

Namis op dinsdag 24 maart 1998 om 19 uur.

winw, indeken be

“Onze-Lieve-Heer mag mij komen halen,

ik heb geen schrik”.

Een woord dat Georges de laatste weken
herhaalde, als een echo van Jezus zelf :

“Vrees niet”

“Volg mij"

Hij mocht gerust zijn, ook in het afscheid van wie
hem zo dierbaar was :

“ons moeder” zoals hij Louisa noemde,

zijn kinderen en kleinkinderen

die hij met dankbare fierheid in zijn geest zag,

en de zusters, de priesters, de bejaarden van
Avondvrede. "'k Had nog zo graag ..."

maar God roept nu anders,

en Georges bidt mee, kijkt naar het kruis

en gelooft doorheen een fraan dat de hemel hem
wenkt.

Het hemels bruiloftsmaal weze nu je erfdeel.

Wi rekenen op uw blijvend gebed.

De vrede van de avond is het licht van de
Morgenster geworden. In het begin van de vasten
ben je geroepen door de Heer.

Wees jij nu de gids doorheen onze woestijntocht
naar het hemels koninkrijk.

De families MATTHIJS, DE WOLF,
VLAEMINCK en VERMASSEN
danken u voor de blijken van deelneming.

Begr. De Ras, Lede-Aalst, Tel 053/80.08.08










