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Christus, het licht der wereld, laat de doden
Uw licht zien en gelukkig zijn,

T

BID VOOR DE ZIEL
Van mevrouw

Maria, Godelieve, Hortense
MATTMHI S

geboren te linpe op 5 september 1935 en
godvruchtig in de Heer ontslapen te Gent op
24 april 1973, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke zegen.

Zoals, in voorbereiding van het Paasfeest, de
gelovigen het lijden en de dood herdachten
van Jezus, Hem hebben gevolgd op Zijn kruls-
weg, zo ook hebben de familieleden van de
dierbare overledene, haar kruisweg van de
ziekte gedurende zovele maanden gevolgd, tot
wanneer de dood een einde kwam stellen aan
dit leven, nog in volle bloei.

Elk mensenleven is getekend door lijden en
beproevingen, en toch moeten we zeggen, dat
haar leven er meer dan normaal mede vervuld
is geweest. Voor haar was het een grote
troost, de diepe genegenheid en goedheid van
haar familieleden te ondervinden.

Deemoedig bidden we met de Kerk: «Chris-
tug, Zoon van de levende God, geef haar die
U in Uw dood en grafrust is gevolgd, de
vreugde van Uw verrijzenis en laat haar altijd
bij U gelukkig zijn».

Dierbaar kind, moeder, broers en zusters,
draagt zorg voor mijn kind; nooit kan ik u ge-
noeg danken voor al hetgeen gij allen voor mij
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gedaan hebt. Uw Wil geschiede, O Heer. Mu
nog kunt gij mij uw genegenheid betuigen
door uw vurige gebeden, samen met alle be-
minde familieleden, want eens zal de Heer ons
verenigen in het hemels Vaderhuis.

Bat zij ruste in vrede.

Jongeheer Patrick TROCH,
Mevrouw Petrus MATTHIIS({)-MIJS,

De families MATTHIIS en MLIS,

danken U oprecht voor uw gebeden
en blijken van deelneming in hun rouw.

Begrafenissen G. De Ras, Ledws
Drukw. F. Van Accoleyen, Wanzele.



