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. Hoe goed is God voor hen die oprecht van hart
zijn. aPs. 7

BID VOOR DE ZIEL

ALOYSIUS DE NEEF

i eehtgenogt van
Mathilde-Virginie Steels
geboren te Wichelen den 22 September 1867

en overleden te Uythergen den 31 December 1935,
versterkt door de H.H. Sacramenien der stervenden.

Hij was een man vol van geloof, eenvoudig en
godvreezend, goedhartig en rechtschapen, ook was
hij van iedereen bemind ‘en zijne gedachtenis zal
in zegening blijven. ' Job, Eccl.

Met een goed hart aanvaardde hij al wat hem
overkwam, bleef in vrede in het lijden en behield de
verduldigheid in zijne pijnlijke en langdurige ziekte.

Het is eene groote gunst van God langzaam en
van verre de dood te zien naderen, zoo immer kan
men zich bereiden om wel te sterven.

Duurbare echtgenoote, heb dank voor uwe liefde
en voor uwe zorgen binst mijne ziekte. In uwe
droefheid richt uwe oogen ten Hemel waar wij eens
elkander zullen terugzien.

Ik dank allen die mij in mijn lijden hebben bij-
gestaan, blijft mij ook in uwe gebeden indachtie.

Mijn Jezus, barmhartigheid! 300d. afl.
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