Rachel Audenaerdt

Geboren op 30-03-1904 te Wachtebeke
Overleden op 15-07-1972 te Zel zate
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«Wie In mi] gelaoft, zai ieven’.
t

Bidt voor de ziel van
MEVROUW

RACHEL AUDENAERDT

Echtgenote van de Heer
Leonce VAN DE WALLE

Geboren te Wachtebeke op 30 maart 1904
en plotseling overleden te Zelzate
op 15 juli 1972
Gesterkt door de H. Sakramenten der
Zieken «in extremiss»

Goed te leven is een kunst die we als mens
verwezenlijken als we rondom ons de liefde-
volle steun van onze dierbaren voortdurend
ervaren. Goed te sterven is een genade die
we uit de milde hand van een liefhebbende
God ontvangen als loon voor de goedheid
en de liefde die wijzelf vrijgevig hebben me-
degedesld.

Met dit gevoel staan we wvandaag voor het
graf van onze liefhebbende echtgenote en
moeder. Het toch zo onverwachte afscheid is
pifnlijk, en laat een kille leegte na in ons
menselijk hart. Maar doorheen alle droefheid
dragen we in 't verdere leven de onuitwis-
bare herinnering mee aan haar wiens zorg
haar gezin was, wiens liefde eenvoudig en
oprecht gericht stond op haar dierbaren,
wiens levensmoed voor ons allen sen goede
thuis opbouwde,

We dragen mee in 't verder leven, de ster-
kende boodschap van het geloof waarmee ze
ook de lasten van het leven wist te dragen,
waarmee ze in totale bereidheid Gods uitno-
- diging kon aanvaarden, binnen te treden in
zijn eeuwig gelukkige Liefde.

Zo is haar hele |even voor ons een wegwij-
zor gewcrden, die ons de zekerheid gseeft :
De dood is geen eindpunt. In haar eenvoudig
vertrouwend Godsgeloof is moeder nu de
Heer gevolgd in de eeuwige vreugde van zijn
verrijzenis. Ze leeft nu verder in onverwoest-
baar geluk bij de Heer, waar wij allen ooit
mekaar terugvinden. In blijvende onderlinge
liefde en trouw gebed voor haar, wachten we
spijts alles hoopvol op die eeuwige verrijze-
nisvreugde bi] God.

In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

Uw deelneming in het wverlies wvan
haar, die ons zo dierbaar was, schonk
ons veel troost en uw gebed was esan
kostbare hulp woor onze welbeminde
overledena,

Wij danken U daarvoor van harte.

De families AUDENAERDT, VAN DE WALLE,
VAN DEN BROECKE en VAN HIJFTE.
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