Mathilde De Neef

Geboren op 24-03-1924 te Wichelen
Overleden op 07-08-1988 te Gent
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Rust maar...

Je hebt je strifd gestreden.
Je hebt het moedig gedaan,
Rust maar, lieve moeder.,
We weten je nu ergens
ver-weg en toch dicht-bij,
verstrengeld in gedachten,
wonend in gevoelens,
annmuezig

thuis bij God.

Vroom aandenken aan

MEVROUW

Mathilde De Neef
Echtg. van Dhr. Adolf Van Poecke
Geboren te Wichelen op 24 maart
1924 en overleden te Gent
op 7 augustus 1988
Gesterkt door de H. Sakramenten
Lid van verscheidene
godvruchtige verenigingen

danken voor deelname in de rouw en de
gebeden

De families:

De Neef, Van Poecke, Lievens en
Matthijs.

Met een verbeten wil tot leven en het
nimmer opgeven ook niet in de donker-
ste uren, tot het bittere einde toe, heeft
Mathilde haar opdracht op zich
genomen en vervuld.

Met haar sterke persoonlijkhelid kon zij
het aan, daar waar de gelegenheid zich
aanbood, ten volle te genieten van de
feestmomenten van het leven.

En gedragen door de liefdevolle zorgen
van haar echigenoot en kinderen vond
zij de vreugde en ook de kracht in het
buurten op zomeravonden.

De innerlijke bron die haar voedde, was
haar gelovig zijn.

Zij vertrouwde zich toe aan de Heer, aan
Zijn Hemelse Moeder, en wist zich ge-
borgen nicttegenstaande lijden, hoop
en twijfel.

" Hij zal alle tranen van hun ogen afwis-
sen, en de dood zal niet meer zijn; geen
rouw, geen geween, geen smart zal er
zijn, want al het oude is voorbij ".

Z0 zag hel Johannes in een troostend
beeld, en z0 geloven wij dat aan
Mathilde is geschied.
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