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T Stefaan DE NEEF

Geboren te Aalst op 16 september 1972 en
overeden te Hofstade op zondag 17 oktober 1993,

Stetaan,

wij hielden van jou, Zlelsves!,

Jij waos onze droom, ons geluk, ons leven,

MNiet jij woonde bij ons, maar wij bij u,

in uw land van stille giimilach.

De regen van de lieve attenties was een zegen,

uw morgengroet en zachte kus,

Jlj leerde ons steeds weer

het eigen lead stil ta dragen

en over bergen te goan, een nieuwe dagercad tegemoet.

Stefaan,

wi] hadden je zo graag.

je hield ons jong van hart en leden.
Sport an spel, samen met ja viienden,
Zo telden ook wij cnze jaran niet.

Uw nabijheid gaf ons warmte,

wij werden er steeds beter van.

Van binnenulf groeide uw wuur in ons.
Je bakte reeds het goede brood van ons bestaan :
goedhneid, mildheid en zachtheid,

zo Jongensachtig gekneed.

Waarom was je die zondagmorgen plots verliefd
op de frekvogel in de harfst 7

Waarom ben je heengegaan

waar wij jou nog niet kunnen volgen ?

Stefaan,

wij houden van jou,

wif kunnen niet anders

Jii Blifft ong leven en onze droom.
Vraag de Heer van alle leven
dat Hi| ons geneest,

Wi zlin 20 eenzaam, 20 dlleen,

De families DE NEEF, TEMMERMAN, HOLVOET en VAN DURME
danken U voor uw bBljken van medelevean in hun rouw,













