Georges De Mil

Geboren op 12-05-1934 te Bavegem
Overleden op 12-05-1995 te Gent
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Wie in Mij gelooft, zal eeuwig levenl

_l.

Dankbaar aandenken aan
DE HEER

Georges DE MIL

echtgenoot van mevrouw

Rachel MOREELS

Geboren te Bavegem op 12 mei 1934 en godvruch-
tig overleden in het A.Z. St.- Vincentius te Gent
op 12 mel 1995,

gesterkt door het gebed van de Kerk.

Lid van de Mationale Confederatie van het Bouw-
bedrijf.

Op Goede Vrijdag Iin de Passieweek wverliet
Georges zijn geboortegrond Bavegem om opge-
nomen te worden in een ziekenhuis. De beste
zorgen en verpleging konden niet beletten dat va-
der Georges er, op zijn verjaardag nog wel, heen-
ging naar dat leven dat reikt voorbij de dood.

Tussen de zijnen ging hij van ons weg alsof wi|
hem zomaar konden missen.

"Gij houdt U stil bij wat het leven geven of ne-
men kan, Gij kent het menselijke lot.

Jwwwindeken. be

Wi] zijn geen God, wij wedden op of neven en
God beschikt, wij schikken ons naar God."

Vaders handen zijn stil gevallen. Een harde wer-
ker. Stil en op zichzelf gekeerd droeg hij zijn
kruls van ''ziek-zijn-ten-dode."" Als alle mense-
lijke hulp ophoudt te bestaan, bidden wi] dan :
“Gij hebt gelooft dat Jezus Is verrezen en dat
geen dood U daarvan tegenhoudt. God nam, God
gaf, God zij geprezen, God zij geloofd, honderd-
en duizendvoud."

Bedankt beste echtgenote, beste kinderen, voor
uw zorgzame llefde die alles samenhoudt.

Moge de verrezen Christus, Georges opnemen
in esuwige liefde. Amen.

De families DE MIL, MOREELS,
CAUDRON en VAN CAENEGHEM danken
U voor de blijken van deelneming In hun
rouw.
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