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"Heer in Uw handen
geef ik mijn geest'.
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GEDENK IN UW GEBEDEN
DE HEER

GEORGES DE MOOR

echtgenoot van Mevrouw
IRMA DE VILDER

geboren te Gent op 12 januari 1909 en er
overleden in het Bijlokeziekenhuis op Witte
donderdag 16 april 1992, gesterkt door de
H.H. Sakramenten der zieken.

Als iemand uit ons midden wordt weggeno-
men duiken zovele vragen op in onze geest :
Wat is sterven ? Wat komt er na de dood ?
Hoe zal het met mij eindigen ? enz.

We voelen ons niet rustig wanneer het
christelijk geloof ons geen duidelijk antwoord
geeft. Geloven wvult de leegten van ons ver-
stand niet. Het doet ons alleen vertrouwen
ondanks alles. Het geloof doet ons hopen,
al is het dikwijls in pijn in rouw.

Als wij het doodsprentje van zijn, in 1990
overleden broer, ter hand nemen l|ezen we :
na een langdurige ziekte nemen we vandaag
afscheid... eenvoudig heeft hij geleeid .
dienstbaar, dankbaar, berustend in de be-
proeving... Toch wel sterk hierop gelijkend
is het levensbeeld van Georges die we van-
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daag begraven. Hij was niet alleen een zeer
bekwaam wvakman, maar ook een innig goed
mens die met iedereen kon omgaan. Moge
de Heer hem opnemen in de hemelse vreugde.

Liefste echtgenote, broeder, zuster, schoon-
broers, schoonzusters en familie, ik heb vee|
van u gehouden en het was aangenaam met
u te mogen samenleven en vreugden en
zorgen te delen. lk dank u voor uw beste
zorgen en trouwe genegenheid. Goede vrien-
den ook van u neem ik afscheid met dank
om uw vriendschap.

Gedenk mij in uw gebeden.

Voor de steun van uw gebed
voor de troost van uw medevoelen
danken U van harte

Mevrouw Georges De Moor - Irma De Vilder,

De families De Moor, De Vilder, Aelvoet en
De Smeyter.
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