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Christus is opgestaan uit de doden,

als eersteling van hen die ontslapen zijn.

,T.

Ter herinnering aan de dag waarop wij
afscheid hebben genomen van de heer

PAUL AUGUSTIN

echtgenoot van mevrouw

Leonie Van Den Abbeel

Geboren te Berlare op 5 februari 1928
en godvruchtig overleden te Wichelen
op 29 juli 1986,

Gesterkt door het H. Ziekensacrament
en de Pauselijke Zegen.

Lid van verscheidene godvruchtige
genootschappen.

De families

AUGLUSTIJN, VAN DEN ABBEEL,
BAEYENS en VAN DE WIELE

danken U oprecht voor de blijken
van deelneming in rouw en gebed.

Een qgoed mens, een werkzaam man, is te
vroeg, veel te vroeg uit ons midden weg-
genomen. Geveld werd hij als een boom
midden in het dragen van zijn vruchten.
Dit doet pijn, scheurend verdriet bij het
machteloos toezien.

Man, vader, grootvader moeten wij mis-
sen. Zijn afwezigheid brengt ons in grote
droefheid en moeilijk vinden wij troost.
Alleen te weten dat hij leefde voor zijn
gezin, dat hij de fierheid in zich droeg van
het goed afgewerkte werk, brengt licht
in onze duisternis.

Wij geven, met pijn in 't hart, Paul in de
handen van de Heer en bidden stil, maar
vol vertrouwen, dat hij bij de Heer rust
en verkwikking moge vinden na z'n arbeid
en lijden, zonder klachten in zijn sterven.
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