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Rekent niet op den dag van morgen. Wat God
beschikt is u verborgen. Nav. Chr.

..I..

TER ZALIGER GEDACHTENIS

Aloysius CATTOIR,

geboren te Uytbergen den 16 Maart 1878, veron-

gelukt te Schaerbeek en aldaar overleden den 24

Februari 1912, deelmakende van het personeel der
Staatsspoorwegen.

e
Vermits de dood u overal afwacht, verwacht ze
ook overal. (H. Bern.)

Wees altijd bereid te sterven, want op de uur dat
gij er niet aan denkt, zal de zoon des menschen
komen. (Matth. XXV, 44.)

Doet nu dan wat gij zoudet willen inde uur dcs
doods gedaan hebben.

De Jongeling wiens droevig afsterven wij betreu-
ren was ons een voorbeeld van Kinderlijke gene-
-genheid voor zijne ouders en muntte uit in de god-
vrucht.

De Heer zal hemreeds loon naar werken hebhen
geschonken.

Duurbare Moeder, Broeders eu Zusters met volle
overgeving doe ik God de offerande van mijn le-
ven, en vraag u dat gij met dezelfde gesteltenis u
00k aan zijnen aanbiddelijken wil zoudetonderwer-
pen. Staakt droefheid en tranen en bidt voor mij
tot dat wij, na korten tijd, ons te zamen voor eeu-
wig mogen verblijden.

Akten wvan Geloof, Hoop en Liefde voor den
overledene. 7J. en7 quad. afl.

- Uytbergen, druk Benoit De Saedeleir, .






