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Dat de dood u altijd bereid vinde 8. Euch.
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GODVRUCHTIGY GERACHTENIS

van zaliger

Petrus Catioir

Lidder Gilde van het H.H, Sacrament en het
FEHart.

Geborente Urtbergen derr 5 Funr 1841 en
aldaar overleden den 17 Augustus I1gog.

Versterht door de HA. Sacramenten der ster:
venden.
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De achtbare man om wiens afsterven wij
treuren was een ware en oprachte Christen,
ween  huis beminde hij meer dan  het huis
Guods,de Kerk, Rechtvaardig en werkzaam was
zijn leven, troostelijk en stichtend zijne doed.
Iue Heer had hem begaafd met een vreedzaam
en vioolijk karakter waardoor hij alle harten
tot zich trok : ook werd hij van God en van de
menschen bemind en s.jue gedachtenis blijft in
zegen.

Gel, Can, — Eccl. x1. 11,

Alijne dunrbare familie en vrienden weent,
maar als christenan, die weten dat ik cen tra.
nendal verlaat om het Rijk der hemelen binnen
te Lreden.

«.. Yandaarbovan blijff ik u beminnen
daarboyen verwacht ik u ..., ondertusschen
weest mij gedachtig in uwe gebeden en in het
H- Sacrificie.

Zoet [larf pan Maiia, wees mifne teevinclht.
Joo d. afl.
My Fesus barmiarfigherd. o0 d. afl.
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