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Hier geldt geen menschelijk troostwoord, hier
moeten wij om troost bij God.

T Blijvende Herinnering aan
Jonge Heer

SAMUEL CATTOIR

zoon van
MAURICE EN MARIE DUQUET
geboren te Uitbergen, den 22 Februari 1930 en god-
vruchtlg na een pijnlijke ziekte overleden te Gent,
den 4 Juli 1948.
Hij was lid van ‘t genocotschap van 't H. Hart.

In den vollen blosi van 't leven, werd zijn kloek
gestel door een onverbiddelijke ziekte gesloopt.

Het hart gebroken, maar toch vol moed op ge-
zondheid vertrok hij van huls ender den zegen van
Vader en Moeder: « God hoede en beware u, mijn
zoon, en tot weerziens ». Het groote offer was vol-
bracht, want zonder het te vermosden was het de
laatste omhelzing, en voor altijd had hij vaarwel
gezegd aan zijn geliefde ouders, zusters en broeders.

Als een uitgebloeide roos werd hij van den
levensstengel gerukt. Maar kom... niet de jaren zijn bij
God van tel, maoar wel het gebrulk ervan,

Ook zal zijn ziel met barmhartigheld en lieide
door den algoeden God ontvangen worden. Want hij
was een deugdzame jongeling, een liefderijke zoon,
zacht van karakter, voorbeeld van eerbied en ge-
hoorzaamheid aan zijne ouders.

Liefste Ouders, Udle ik zoo diep geéerd heb,

zonnige toekomstdroomen spzelden voor mijn cogen...
Alles deed mij verhopen dat gij In mij een troost en

een steun zoudt vinden in het vaderlijke huis. Helaas,

die zoete hoop is verijdeld. De mensch mikt, maar
- God schikt. Ik was uw vreugde en roem op aarde..

hierboven zal ik uw voorspreker zijn bij den Heer.
Weest moedig... God verlaat degenen niet die op Hem
betrouwen. Moge Hij het offer van mijn jeugdig
leven ontvangen als onderpand van uw geluk.

Liefste zusters en broeders, die ik zoo innig lief
had, tracht door uw liefdebewijzen de leemte te vullen
wellke mijn afsterven in het ouderlijke huis laat. Dat
mijn aandenken bij u moge voortleven door naar mijn
voorbeeld uw gehoorzaamheid te betuigen aan onze
diepbedroelde ouders.

En gij, dierbare vrienden, kennissen en geburen,
die zoo vurig om mijn genezing hebt gesmeekt, hebt
dank voor uwe gebeden. Hebben ze mij niet tot
genezing gebracht, toch hebben ze mij getroost en
verlicht, God zal 't u vergelden. Leat uw afgestorven
vwriend voortleven in uw aandenken, maar bovenal in
de vurigheid van uw gebed.

Samuél, dierbaar kind, liefste broeder, rust
zacht onder de schaduw van het kruis: God zegent
de kinders die hun ouders eeren, daarom zult gij reeds
uw belooning ontvangen hebben in de eeuwigheid.
Maar wij weenen bitter veel op uw gral. Tot weder-
ziens in den hemel.

De {amilien CATTOIR & DUQUET,
danken u van harte voor uw gebeden
en uw bewljzen van medeleven in onze
diepe smart.




