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Al heeft Hi] ons verlaten, Wie zoveel jaren lang mobiel en heel bewust

Hij laat ons nooit alleen. macht leven ;
Wat wij van Hem bezaten, Wie steeds zijn vrouw naast zich geweten heeft,
is altijd om ons heen. gekoesterd en verwend werd in een samenzijn
Als zonlicht om de bloemen, van harmonie en vrede :
een moeder om haar kind ; Wie al zijn kinderen, hun kroost en weer hun kroost,
teveel om op te noemen, rond zich zag groeien en hen helpen kon
zijn wij door Hem bemind. met woord en daad ;
Paaslied.

Wie elke dag, met al zijn kennis

en zijn edelmoedigheld,

beschikbaar en bereikbaar is geweest voor anderen ;
Wie, ook als 't moeilijk was en hard,

het leven altijd schoon en zinvol heeft gevonden |
Wie diep en heel intens geloofde

in een God van llefde

en wist dat ‘s mensen weg tenslotte voert

naar Hem ;

Wia, naar het voorbeeld van die ideale Vader,

zo vader is geweest en Immer blijven zal ;

Wie heel zijn leven lang rechtvaardig is gewesest
en goed ;

Hij laat geen tranen na die bitter zijn en wrang,
maar slechts van groot geluk en van immense
dankbaarheid.

Wij allen die hem kennen en oneindig

WEj gedenken van hem houden,
wi] weten dat hij, eindeloos, in God
Richard TULLEN en vele anderen
verder, altijd verder
echtgenoot van leven zal.
Antoinette TULLEN
9 24 mei 1900

Wij danken U allen voor uw gebed
t 13 februari 1995 en voor uw blijken van medeleven.
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