Jules Albert Ameels

Geboren op 10-12-1874 te Esschen
Overleden op 08-10-1932 te Gent
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Dat de zeer heilige wil Gods in alles geschiede,
en altijd geloofd en geprezen zij. (100 d. afl.)
i BID VOOR DE ZIELERUST

VAN MIJNHEER

JULES ALBERT AM EELS

ECHTGENOOT VAN MEVROUW
ADRIENNE VAN AARrRT
Notaris t¢ Overmeire,

Geboren te Esschen den 10 December 1874 en
godvruchtig overleden te Gant den 8 October 1932.
Voorzien van de HH. Sacramenten.

Vereerd met het burgerlifk Kruis van I¢ klas
1914-1918. Medalie der overwinning. Kruis van het
« Distinguished Service order », enz.

+
De goede God mengelt het geluk dezer aarde
metbitterheden opdat wij een ander geluk zouden
zoeken wier zoetigheid niet bedrieglijk is. Daarom
aanvaardde deze man gewillig de beproeving die

hem overkwam en bleef in vrede in zijn lijden.
(H. AUG.)

Velen vonden in den betreurden afgestorvene 'n
warmer verdediger hunner rechten, 'n oprecht
medelijdend hart, 'n waren volksvriend.... Velen
- kwamen bij hem hulp en bijstand afsmeeken en
gingen telkens geholpen en getroost en opgebeurd
van hem weg.

Dierbare echtgenoote en kinderen, mijn afscheid,
hoewel voor korten tijd, viel me zoo smartelijk.
Toch verlaat de Heer Die alles ten beste schikt, de
zijnen niet als ze hun toeviucht ot Hem nemen.
Dierbare kinderen, beseft toch wat moeder voor
u is.... wat ik voor u dead en leed... Voor den kor-
ten tijd die ons gegund is hier op aarde vindt uw
geluk in haar gelukkig te maken die zooveel deed

voor het uwe, voor wie niets meer overblijft dan
1nimwe lafde en nwe toewitding







