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Loop niet véér mij, ik kan nlet volgen...
Loop niet achter mij, ik kan niet voorgaan...
Loop naast ml] en geef ml] een hand

we zullen samen gaan...

.I.

In dankbare herinnering aan

GEERT RASSCHAERT

echtgencot van Ann VERVAET %

geboren op 21 mei 1966 te Gent en totaal onverwacht
overleden te Rotterdam op 7 april 1990,
voorzien van het H. Dliesel in extramis.

Ann, op 9 september 1988 zijn we samen op tocht
gegaan, op de vlakke weg van iedere dag en op
de steile weg van het onverwachte.

We bouwden samen aan een thuis van liefde, ver-
trouwen en geborgenheid. Het geluk lachte ons toe
en we deelden het graag met familie en vrienden.

Met hart en =ziel leeft Geert voor zijn sport: de
marathon lopen was zijn grote droom. Om die te
varwezenlijken kon hij rekenen op de wvolle steun
van zijn vrouwtje Ann, ouders, schooncuders en
trainer Herman.

Ook zijn werkmakkers in Volvo stimuleerden hem om
dit doel te bersiken.

Vol verwachting vertrok hij dan ook naar Nederland
om zijn droom waar te maken. Zijn prestatie was
uitstekend, een nieuwe toekomst in het vooruvitzicht, -
Bij de terugkeer werd de draad van zijn leven plots
doorgeknipt en zo werd de eerste grote wedstrijd,
de bekroning wvan zijn jonge leven.

Ann, nu moet jij alleen de steile weg van het on-
verwachte opgaan...

Je gaat die nooit alleen, wanneer je blijft beseffen
dat mensen die j@ heel graag zien je blijven om-
geven. |k blijf je toch ook het diepst nabij...

Geert, dank voor je liefde, je goedheid, je lach.
Je blijft voor mij, voor ons een mens om van te
houden.

Door Jezus' verrijzen zal je diep in ons leven.

Ann, ouders, schoonouders, grootouders,
broers, zuster en schoonbroers,
danken u voor uw medeleven.

Begrafn. Van Bever, Wetteren en Matthys, Laarne,












